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Getuigen van evangelische radicaliteit 

 
Het 27ste algemeen kapittel van de salesianen is van start gegaan op zaterdag 22 februari 2014. In 
de Constituties van onze congregatie (nr. 146) staat: “Het algemeen kapittel is het voornaamste 
teken van eenheid van de Congregatie in al haar verscheidenheid. Het is een broederlijk treffen 
waarin de Salesianen zich gemeenschappelijk bezinnen om trouw te blijven aan het evangelie en 
aan het charisma van de Stichter en voeling te houden met de noden van tijd en plaats.” Het is 
tevens de bevoegdheid van het algemeen kapittel om de algemene overste en de hoofdraad te 
verkiezen voor de komende zes jaar. Aangezien Don Pascual Chávez, de huidige algemene overste 
en 9de opvolger van Don Bosco, na twee termijnen van zes jaar niet herverkiesbaar is, zal op het 
einde van dit AK een nieuwe algemene overste gekozen worden. 

 
Gedurende 2 maanden zullen de 220 kapittelleden, die 
de salesiaanse aanwezigheid in 132 landen vertegen-
woordigen, werken rond het thema ‘Getuigen van 
evangelische radicaliteit’. Radicaliteit verwijst in dit 
geval naar het Latijnse woord radix, wat wortel 
betekent. In zijn voorbereidende brief schreef Don 
Pascual Chávez: “Als ons leven en ons werken geen 
diepe wortels heeft in het evangelie, wijkt het 
fundamenteel af van de oorspronkelijke visie van Don 
Bosco en dreigt het te verzanden in activisme.” 
 
Het allereerste kapittel van de salesiaanse congregatie 
vond plaats in 1877 in Lanzo Torinese (drie jaar na de 
definitieve goedkeuring van de Constituties van onze 
congregatie). Er waren toen 23 deelnemers. De eerste 
kapittels vonden om de drie jaar plaats (dit bleef zo tot 
1904) en duurden vaak slechts enkele dagen. Tijdens het 
leven van Don Bosco waren er vier algemene kapittels. Toen hij het eerste kapittel opende, zei hij 
het volgende: “De goddelijke Verlosser zegt in het heilig Evangelie dat waar er twee of drie in Zijn 
naam samen zijn, Hij zelf in hun midden is. Wij hebben geen ander doel met deze bijeenkomst dan 
de eer van God en het heil van de zielen, gered door het kostbaar bloed van Jezus Christus. We 
kunnen er dus zeker van zijn dat de Heer in ons midden zal zijn …” 
 
Algemene kapittels moeten vaak ook heel wat praktische (bestuurs)zaken regelen, maar als een 
rode draad lopen Christus en de evangelische boodschap doorheen de geschiedenis van de 
kapittels van de salesiaanse congregatie. Het moge dé inspiratiebron zijn en blijven van alle 
salesianen, maar ook van iedereen die zich engageert in het wereldwijde werk van Don Bosco. 
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